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Knip de kaartjes uit en doe ze 
dubbelgevouwen in een grote 
schaal. Ieder pakt één kaartje. 
Om de beurt wordt een kaartje 
voorgelezen en wordt de 
opdracht uitgevoerd of de vraag 
besproken. Je kunt natuurlijk 
ook zelf opdrachten of vragen 
verzinnen om te bespreken; 
gebruik hiervoor de lege kaartjes! 

Kies één bijbeltekst over de liefde uit, 
bijvoorbeeld uit 1 Korintiërs 13. Ieder schrijft een 
zin in handletteringstijl op een liggend A5-formaat 
blad. Aan het eind kunnen alle zinnen aan  
elkaar een mooie collage vormen.  

In welk beeld van God zie jij Gods liefde het 
meest? Denk bijvoorbeeld aan het beeld van God 
de Vader, God de Trooster, God de Moeder, God 
de Helper et cetera. Wat vertelt dit jou over Gods 
liefde? 

Lees samen Gods liefdesbrief.  
Maak een rondje: Welke zin spreekt jou 
in het bijzonder aan en waarom? 

Plak op ieders rug een leeg A4’tje. Vervolgens 
schrijven jullie bij elkaar één talent op dat je bij 
de ander ziet. Zo gaat iedereen naar huis met een 
pagina vol met zijn/haar talenten. 

 
Is er iemand in jouw leven die jij zou 
bestempelen als een liefdevol persoon? 
Waarom? Welke eigenschappen heeft deze 
persoon? 

Bedenk (zonder in details te treden) welke 
persoon in jullie omgeving wel wat extra liefde 
kan gebruiken. Hoe zouden jullie deze persoon 
kunnen helpen? Je kunt bijvoorbeeld een rooster 
maken om komende week elke dag voor deze 
persoon te koken. Of je kunt een bloemetje 
brengen, samen een kaartje schrijven … 

Liefde is volgens mij … 
Lees samen Psalm 23: de Heer is mijn Herder. 
Benoem alle dingen die de Herder doet. Hoe 
zie je deze dingen terug in je eigen leven? 

Luister samen naar een lied over Gods liefde. 
Bijvoorbeeld ‘Thank you’ van Jesus Army. Bespreek 
wat je het meest aanspreekt en luister het lied 
daarna opnieuw. 

Masseer in stilte en met liefde de handen van 
degene die naast je zit met handcrème. Zo ga je 
de hele kring rond. 
Bespreek daarna hoe jullie dit hebben ervaren. 
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Tip: Leg alle materialen die nodig zijn voor de bijeenkomst klaar. Handig 
om bij de hand te hebben: Bijbel, lege A4’tjes, tijdschriften om in te knippen, 
schaar, lijm, plakband, pennen, potloden, handcrème, Gods liefdesbrief. 



Bespreek samen, vertrouwelijk en zonder in details 
te treden of namen te noemen: 
Wie vind jij moeilijk om lief te hebben? Bid samen 
voor deze persoon. 

Bid samen voor iemand aan wie je 
komende week in het bijzonder Gods 
liefde wilt laten zien, zoals een buurman, 
een collega, een familielid of een vriend. 
Neem per persoon 3 minuten de tijd.

Lees samen Lucas 10, het verhaal van de 
barmhartige Samaritaan. Benoem de verschillende 
fasen: zien, geraakt worden, handelen, loslaten, 
evalueren. Is er een situatie in je leven waarin je 
deze stappen zou kunnen volgen? 

Knip uit tijdschriften beelden van liefde, 
plak deze op een A4 en maak een collage. 
Bespreek daarna waarom je deze beelden 
hebt gekozen. 

Welke andere woorden ken je die raken aan 
liefde? Denk aan barmhartigheid, genade, 
ontferming. Wat zeggen deze woorden over 
liefde? 

Wat zou je kunnen doen of laten vanuit liefde? 
Denk zo concreet en praktisch mogelijk, 
bijvoorbeeld alleen nog eerlijke chocola eten of 
eerlijke koffie drinken, of geen kiloknallers meer 
kopen, of een half jaar geen nieuwe kleding kopen, 
et cetera. 

Verdiep je samen in de verschillende woorden 
‘liefde’ zoals die in de Bijbel worden gebruikt: philia, 
eros, agape, storge (www.bijbelaantekeningen.nl/
files/subject?36). Helpt het verschil je  
om Gods liefde beter te begrijpen?

Denk samen na over de verschillende liefdestalen 
(liefdestalen.nl). Welke past het beste bij jou?

Bedenk samen hoe je vanuit liefde jouw geld, 
talenten of tijd kunt delen. Maak concrete 
afspraken. 
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