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In de stal van Bethlehem  

Illustraties: Peter Nuyten  

Omvang, prijs en uitvoering idem als de vorige uitgave. 

Zelf lezen vanaf 7 jaar; voorlezen vanaf 4 jaar. Dat is een nieuwe serie leesboeken van Laura 

Zwoferink. Fijn en dank voor deze opzet. Het eerste deel gaat over de schepping. Elke 

vertelling heeft een omvang van twee bladzijden met een kleurentekening om bijvoorbeeld 

terug te vragen en met drie vragen.  

Deel 1: Adam  en Eva houden van elkaar.                                                                                              

… Ze hebben geen kleren aan.                                                                                                                           

Toch schamen ze zich niet voor elkaar.                                                                                                               

De Heere is altijd bij hen.                                                                                                                                   

Vaak horen ze de stem van de Heere in de wind die door de bomen ruist.                                            

Wat zijn ze gelukkig.                                                                                                                                                        

God heeft hen goed gemaakt. 

Vragen: 1. Hoe maakt God een vrouw voor Adam? (blz. 13) 

Deel 2: Maria zingt.  

… Het beloofde Kind zal komen.                                                                                                                          

Is de Heere Jezus ook jouw Zaligmaker.                                                                                                                              

Hij kan en wil al je zonden vergeven.                                                                                                                          

Uit genade alleen. 

Vraag 3: Wat wil de Heere jou geven? (blz.11). 

Van harte aanbevolen. Met dank aan de uitgever voor de voortreffelijke uitvoering! En Laura 

voor de tekst en de persoonlijke  benadering van de kinderen. Winst! 


