Voor jou gelezen

Stijn blust de brand

Opnieuw een spannend avontuur
van Stijn. Misschien ken je het
boekje ‘Stijn vangt een boef’ ook
al. Gisette van Dalen schreef nu
een nieuw deeltje over Stijn. Hij
gaat een brand blussen.

Is Stijn een brandweerman? Nee,
hij helpt de boer. Eerst ziet Stijn al
dat er een schaap op zijn rug in de
wei ligt. En dat is gevaarlijk, weet
Stijn. Dan kan het schaap niet meer
gaan staan. Snel gaat Stijn hulp zoe-
ken. De boer bromt eerst op Stijn,
maar al snel merkt hij dat Stijn een
goede hulp is. Met hond Bink en
met schaap Sjiep wordt Stijn goede
vrienden.

Dan ruikt Stijn iets vreemds. Hij
ziet ook rook. Hij roept boer Bas,
maar die lacht.

‘Brand?’ vraagt boer Bas.
‘Doe niet zo naar.

Je fopt me.

Dat vind ik niet leuk.
Brand is geen grap.

‘Het is ook geen grap.

U vroeg: waar is de brand?
Ik dacht dat u het al wist.
Er is echt brand.

Er is rook in de wei...

Maar Stijn is stoer. Hij heeft de
boer snel geroepen en de brand
wordt geblust. Stijn mag zelfs de
brandweer helpen met blussen.

Gisette van Dalen schreef dit span-
nende verhaal voor beginnende
lezers. Het boek heeft korte, een-
voudige zinnen en korte hoofd-
stukken. Voor jonge lezers is dit
extra fijn. En daarbij is het een leuk
en spannend verhaal, dat kinderen
aanspreekt.

Onderaan elk hoofdstuk staat het
verhaal van Sjiep het schaap. Elke

keer lees je een paar regels van
Sjiep het schaap. Hij vertelt iets of
vraagt iets, waardoor het verhaal
nog leuker wordt.

‘Daar komt boer Bas.

Hij weet vast raad.

Ik slaap daar.

Mijn schuur mag niet stuk’

Zo zijn het eigenlijk twee verhalen.
Het verhaal van Stijn en het verhaal
van Sjiep. Dit is het derde deel over
Stijn. Eerder verschenen: ‘De reis
van Stijn’” en ‘Stijn vangt een boef!

Dit boek is echt een aanrader voor
beginnende lezers.
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